LITURGIE voor Oudleusen, zondag 29 maart 2026, 10.00 uur: PALMPASEN

Voorganger: ds. Anco Tol
Lector: Ginie Dunnewind
Muzikale medewerking wordt verleend door kopensemble ‘Music Ardore’ uit Nieuwleusen

Welkom en mededelingen Kinderen gaan naar hun dienst om
palmpaasstokken te maken. Aan het einde
Ps.118:1en9 van de dienst komen ze weer terug!

(Laat ieder 's Heren goedheid prijzen)
Gebed om ontferming
Stil gebed, bemoediging en groet
Lied 1005:1,2en 3

Aandacht voor 40-dagenproject (Zoekend naar licht, hier in het duister)

Gebed om de Geest
Schriftlezing: Mattelis 21: 1-11

Lied 550
(Verheug u, gij dochter van Sion)

Overdenking

Lied 556:1,2,4en5
(Alles wat over ons geschreven is)

Projectlied (melodie: Lied 311):
Gebeden, stil gebed, Onze Vader
1. Wij reizen veertig dagen:

een weg van hoop en licht. Inzameling van de gaven
En ook een weg van vragen
en van een goed bericht. Kinderen komen binnen
met Palmpaasstokken.
7. (zesde zondag:)
Wij zingen voor de koning Hierbij word het lied gespeeld:
die op een ezel rijdt. Hosanna Hosanna
Wanneer zijn rijk zal komen
begint een nieuwe tijd. Link: https://youtu.be/eOlpUzMI5f]
9. Wij zoeken en wij bidden Slotlied: Lied 552
om vrede voor elkaar. (Dit is een dag van zingen)

Want God is in ons midden,
Hij maakt zijn toekomst waar. Zegen




